De historische stad zit vol verhalen. Sommige verhalen zijn eeuwenoud, andere wat jonger. In het Stadsmuseum diepen wij ze op. Tips, vra-
gen en reacties zijn altijd welkom. Onder vermelding van Stadsmuseum kunt u ze mailen naar stadsredactie@leidschdagblad.nl.

Pieterskerktoren: Koning der Zee?

DOOR TIMO WAARSENBURG
Minimaal een eeuw lang was
de toren van de Leidse Pie-
terskerk voor zeelieden het
eerste baken dat aan de hori-
zon opdoemde als ze vanuit

-Engeland de Hollandse kust
naderden. De Leidse toren
zou ruim honderd meter
hoog zijn geweest en stond
daarom te boek als de Koning
der Zee.

Tot de nacht van 4 op 5 maart
1512. Met een donderend geraas
viel de Leidse koning. Om nooit
meer op te staan. Wat rest van
deze Leidse pracht, is een schil-
derij uit het begin van de zes-
tiende eeuw van ‘onze’ Pieters-
kerk met toren.

Bijna vijf eeuwen na de val van
dit prestigieuze gevaarte heeft
uitvoerig bouwhistorisch onder-
zoek echter uitgewezen dat het
gros van de eigenschappen die
de geschiedenis aan de deze

-Leidse toren heeft toegeschreven
waarschijnlijk niet klopt.

Onrealistisch

1 Of de Leidse toren daadwerkelijk
z0 hoog is geweest, valt ernstig
te betwijfelen op basis van de

.onderzochte afmetingen van de
oude torenfundamenten. En ook
het model van toren zoals aan
ons overgeleverd in schilderij-
vorm is volgens dit onderzoek
zeer onrealistisch. :

Zelf de roemrijke bijnaam

-Koning der Zee-
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Postzegel Pieterskerk 500 jaar zonder toren.

lijkt, hoewel in vele oude bron-
nen genoemd, een benaming
die pas is in zwang is geraakt
nadat de kerktoren is ingestort.
De Koning der Zee duikt name-

ieters Leiden
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lijk voor het eerst op in het
werk van de geschiedschrijver
Marcus van Vaernewijck. Hij
werd zes jaar na het instorten
van de toren geboren.

En al die andere historici die
deze ‘landmark’ bejubelden?
Die schreven elkaar gewoon na.

Wat blijft er dan nog over van
dit glorieuze stukje Leidse
overlevering? De datum? Die
moet toch haast wel kloppen,
weten we uit de aantekeningen
van toenmalig stadssecretaris
Henrick Florisz.

Hij schreef: ‘In ’t jaer ons
Heeren duysent vijfhondert
ende twaleff tusschen den don-
derdach ende vrijdach, (...), zoe
vyell ende stortte ter neder den
thorn van sinte Pieterskercke
binnen der stede van Leyden...”

Maar helaas... In die dagen

-werd er nog gebruik gemaakt

de van Juliaanse kalender. Vol-
gens de Gregoriaanse kalender
die sinds 1584 en tot op de dag
dienst doet, zeeg de Pietersto- -
ren in de nacht van 14 op 15
maart ineen...

Postzegel

Maar niet getreurd. Alle weten-
schappelijke discussie ten spijt,
heeft de Leidsche Vereeniging
van Postzegelverzamelaars
onlangs een postzegel uitge-
bracht met een afbeelding van
de Pieterskerk mét 100 meter
hoge Leidse toren naar het
geschilderde model uit het
begin van de zestiende eeuw.

De Leidse koning is niet
meer.

Maar het verhaal is gelukkig

altijd blijven plakken.



